
Creatief schrijven, 

iets voor jou?

Workshop door Geert van den Munckhof

Je wil iets moois schrijven of een aansprekend gedicht maken? Maar je vindt daar niet 

altijd de inspiratie voor? Of je hebt te weinig tijd in de drukte van alledag? Ben je 

nieuwsgierig naar je eigen schrijf- of dichttalent? Dan heb ik misschien iets voor je!

Zou je het leuk vinden om op een verrassende manier, onder begeleiding, een aantal 

ochtenden met taal en poëzie bezig te gaan? Creatief schrijven, zonder afleiding 

van buiten, in een klein groepje van gelijkgestemden? Plezierig samen creatief en 

nieuwsgierig met woorden en zinnen aan de slag gaan? Om daarna (vrijblijvend) 

elkaar te verrassen met de (taal)vondsten? Hoe ontstaan mooie zinnen eigenlijk? 

Wat is een ‘mooi’ gedicht? Hoe werkt inspiratie? Zijn er manieren om creativiteit 

te prikkelen om tot resultaten te komen? 

Op die laatste vraag kan ik bij voorbaat ‘ja’ antwoorden. Ik heb daar ideeën bij 

en ook wel wat ervaring in opgedaan. Daar wil ik in Horst iets mee gaan doen. 

Ik wil ‘schrijfbijeenkomsten’ gaan opzetten, zoals hierboven beschreven. 

Bijeenkomsten waarvan ik weet dat er mooie dingen uit voort kunnen komen. 

Nu ben ik heel benieuwd of daar überhaupt animo voor is.

Mijn vraag is dus: 

Heb jij interesse om aan die schrijfbijeenkomsten mee te doen? 

Stuur me dan een mail (zie hieronder) met als onderwerp ‘Schrijfbijeen-

komst’ en vermeld daarin je naam en heel kort waar die interesse bij 

jou vandaan komt. Ik stuur je dan een concretere uitwerking van mijn 

voornemen. Dus lijkt het je iets, dan zie ik je mail graag tegemoet!

Groet,
Geert van den Munckhof

geertvandenmunckhof@planet.nl 

PS Mocht het bovenstaande 

vragen oproepen, dan hoor ik dat 

uiteraard ook graag.


